
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2024 

nummer 4 

20e jaargang  



- 2 - 

Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   De Burcht 12, 8332 GM Steenwijk 

   06-10162761, wilma.vanderlinden@ziggo.nl   

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10,  

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het juninummer uiterlijk maandag 

20 mei om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week 

voor zaterdag 1 juni bezorgd. Inleverdatum van 

kopij voor kerkblad van juni is 20 mei. Bijlagen 

mogen via e-mail (zie hierboven) worden 

aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het 

recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te 

plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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VOORJAAR 
 

 
 

Hebt u gezien hoe de bollen alweer boven de grond komen? Ik hou van 

bollen. Niet alleen doordat ze de eerste zijn die de lente aankondigen, 

maar ook door hun uiterlijk: die kale, lelijke, bladderende bol waaruit dan 

na een tijdje die prachtige bloemen komen. Als je een bol doorsnijdt, vindt 

je daar binnenin geen opgevouwen bloemetje. Eigenlijk zie je alleen maar 

bol. Maar in potentie zit die bloem daar toch al in verborgen.  

 

Het is een metafoor die ik mooi vind. Want geldt ditzelfde niet in hoge 

mate voor ons? Zien wij, als we naar anderen, maar ook naar onszelf, kijken 

niet maar al te vaak alleen die buitenkant? Die soms kale, soms lelijke en 

bladderende buitenkant. En lijkt het of er ook werkelijk niets meer inzit. En 

toch is dat niet waar! Onder invloed van licht en warmte blijken er uit kleine 

mensen grote dingen te kunnen groeien. Tot leven te komen, noemen we 

dat!  

 

Er zijn mensen die zich verdiept hebben in bollen. Waar ik mij blind staar 

op die buitenkant, zien zij de schoonheid al wel. Die beperking in het zien, 

zit bij mij. Het is een kunst en een kunde om de schoonheid, het Licht (met 

een hoofdletter), die goddelijke vonk in ieder mens te zien. Waarlijk zij 

hebben de Vader leren kennen.  

 

In India groet men elkaar met het woord ‘namaste’: 'ik groet het licht in 

jou'. Een groet van hart tot hart. Door hun handen voor het hart te sluiten 

en licht te buigen, tonen zij liefde en diep respect voor de ander. Ik groet 

het licht in jou, waarvan ik ten diepste overtuigd ben dat het in jou, als 

mens, aanwezig is. Zelfs als het nog onzichtbaar is. Weet dan dat dat onze 

beperking is, want het is er wel. Je komt van het licht en daar groei je ook 

weer naar toe. 

Wilma van der Linden 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 

4 mei 

19:00 uur 

T.T. Tjepkema (Heerenveen) 

dodenherdenking 

Geen dienst 

   

5 mei 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

1e collecte: KiA noodhulp 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Geen dienst 

   

9 mei 

10:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Hemelvaartsdag, koffie-

drinken, Feest van de Geest 

1e collecte: vakantiebureau 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

Geen dienst 

   

12 mei 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. G. Venhuizen (Nijensleek) 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikant 
   

19 mei 

10:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Eerste Pinksterdag 

1e collecte: Rudolphstichting 

2e collecte: kerk 

Uitgang: gebouwen 

Geen dienst 

   

26 mei 

10:00 uur 

Ds. J.A. Molenaar (Steenwijk) 

1e collecte: KiA pinksterzending 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgel 

Geen dienst 
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2 juni 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

koffiedrinken 

1e collecte: Edukans 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

Geen dienst 

   

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

 

 

Feest van de Geest  

In de regio Overijssel en Zuidwest Drenthe wordt van Hemelvaartsdag tot 

en met Tweede Pinksterdag het elfde Feest van de Geest gehouden. Het 

thema is troost.  In de Dorpskerk van Vledder exposeren zes kunstenaars. 

De officiële opening van het Feest van de Geest in Vledder is op donderdag 

9 mei om 11.30 uur. Dit is na de Hemelvaartsdienst en het koffiedrinken. 

De blokfluitgroep ‘Gaudete’ bestaande uit een drietal jongeren werkt mee, 

zowel in de dienst als bij de opening van het Feest van de Geest. Tijdens de 

dienst vertelt één van de kunstenaars iets over hun gezamenlijke project.  

 

De Dorpskerk is voor bezichtiging van de kunstwerken en voor gesprek 

open op 9, 11, 12, 18, 19 en 20 mei open van 13.00 tot 17.00 uur. Meer 

informatie vindt u op de landelijke website van Feest van de Geest. 

 

namens de organisatie, 

Hans Procee en Tonnie Bolte 
 

 

 

 

PASTORAAT 
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De familie Huurdeman-Paalman is nu definitief vertrokken uit Nijensleek. 

Zij zijn al een tijd geleden verhuisd naar Overasselt, dichterbij de kinderen. 

De oude smederij aan de Hoofdweg in Nijensleek is 125 jaar in bezit 

geweest van de familie Paalman, maar deze is nu verkocht. De familie 

Paalman is generaties lang betrokken geweest bij de kerk en waren trouwe 

bezoekers. Datzelfde gold ook voor de familie Huurdeman-Paalman, zij 

hebben zich onder andere ingezet voor de kerk: hij als lid van de ICC, zij als 

diaken en als lid van de werkgroep Kerk in Actie en lang geleden was zij 

leidster van de zondagsschool in Andreas Veleur aan de Dwarsweg in het 

Nijenslekerveld. Ik kan mij nog goed herinneren hoe mooi zij de 

bijbelverhalen kon voorlezen of vertellen. Wij willen de familie nogmaals 

hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze gemeente. 

 

Wij ontvingen een bericht van overlijden van dhr. J. van ’t Ende; oud 

gemeentelid van de Streekkerk. Hij is op 77 jarige leeftijd overleden in 

Zwolle. Hij was actief betrokken bij de Streekkerk. Zo was hij diaken en ook 

hij gaf leiding aan de zondagsschool Andreas Veleur. Ook in Zwolle heeft 

hij zich jaren op allerlei manieren ingezet voor de kerk. 

Tijdens de afscheidsdienst memoreerde de dominee 

aan de liefde voor de grond van de ouderlijke 

boerderij in Nijensleek, waar hij na zijn vertrek 

nog regelmatig kwam. Hij bleef zich verbonden 

voelen met Nijensleek.  

 

Ook ontvingen wij een overlijdensbericht van 

Jeanne Kok. Zij overleed op 13 april. Jeanne was 

geen gemeentelid, maar zoals in de overlijdens-

advertentie wordt zij beschreven als ‘zielsmaatje, steun en toeverlaat van 

Jolanda Molenaar’. Jolanda is bij ons bekend als voorganger. Namens onze 

kerk heeft de kerkenraad een condoleancekaart gestuurd. Wij wensen de 

familie en dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

 

Afgelopen maand waren dhr. W. en mevr. H. Visscher-Bouma aan de 

Meulhoek te Vledder 50 jaar getrouwd; een bijzondere gebeurtenis waar 

wij dankbaar voor mogen zijn. Ze hebben het gevierd in familiekring. 

Hartelijke gelukwensen! 
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Dhr. G. mevr. W. de Jong-Tjalsma, aan de Brink in 

Vledder mochten hun 60-jarige huwelijk vieren. Hier 

werd tijdens de kerkdienst ook aandacht aan 

besteed, maar ook op deze wijze willen wij hen 

nogmaals hartelijk feliciteren met dit bijzondere 

jubileum. 

 

Wilt u ons melden als er zorgen om gezondheid 

zijn of er juist iets te vieren is? Dat biedt ons ook de 

kans om met elkaar mee te leven. 

Sjoukje de Wit 

 

Bloemengroet  

De afgelopen maand hebben de volgende mensen een bos bloemen uit de 

kerk ontvangen: 

Mw. I. Have      Dhr. en mw. Visscher  

Dhr. en mw. Veldman    Dhr. en mw. de Jong  

Mw. J. Spijker-Hofman    Mw. H. Meijer  

Luuk Groen en Roely Dijkstra  

 

 
 

VAN DE PREDIKANT 
 

 

 
 

Zoals bekend, ga ik in de maand mei werken voor de Nederlandse kerk in 

Denia, in Spanje. Ik verzorg dan de diensten en ook het pastoraat, de 

inspiratiemorgens en de bijbelkring. Ik heb dat al vaker gedaan en voor mij 

is het ook een soort werkvakantie. Ik vind dat mooi en fijn. En na mijn 

verhuizing lijkt me dat wel heerlijk.  

 

Vanaf 1 juni ga ik de rest van de zomer weer voor onze gemeente aan de 

slag. Ik hoop u dan weer te ontmoeten. 

Wilma van der Linden 



- 8 - 

 

 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

Gemeentemiddag 

Op woensdagmiddag 20 maart werd in de Streekkerk de jaarlijkse 

gemeentemiddag georganiseerd. Aanwezig waren ongeveer 40 personen. 

Voorzitter Wim Hooijer opent de vergadering met een gedicht en we 

zingen een lied uit het liedboek onder begeleiding van Alie Winters.  

 

Eerst wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen over de diverse 

verslagen die in het jaarboekje zijn vermeld. Daarna licht de heer Chris Baas 

met een PowerPoint presentatie de financiële jaarrekening toe. Het was in 

de afgelopen jaren al duidelijk geworden dat we onvoldoende financiële 

middelen hebben om nog een nieuwe predikant te kunnen beroepen. We 

komen grofweg € 6000,- op jaarbasis tekort aan ‘levend geld’. Er zijn 

afspraken gemaakt om extra te collecteren voor de predikantsplaats, onder 

andere bij de eindejaarscollecte, maar ook regelmatig tijdens de 

kerkdiensten. De predikantsplaats zal ingevuld worden voor twee dagen 

per week, in plaats van de drie dagen die onze vorige predikant had. Met 

deze maatregelen hebben we inmiddels toestemming van de Classis 

Groningen-Drenthe om de beroepingsprocedure te starten 

voor 0.4 fte.  

 

Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de 

kerkenraad het voorstel gedaan om de Streekkerk 

te sluiten en in de vergadering van januari 2024 

heeft de kerkenraad besloten dit voorstel voor te 

leggen aan de gemeente. In november 2023 

hebben de gemeenteleden die zich het meest 

verbonden voelen met de Streekkerk tijdens een 

koffieochtend hier al uitgebreid over gesproken. Alle aanwezigen werd 

toen persoonlijk gevraagd wat men hier van vond. Iedereen realiseerde zich 
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dat de gemeente te klein en te vergrijsd was om nog te kunnen 

functioneren. Hoe verdrietig men het ook vond, men zag ook in dat het 

niet realistisch zou zijn de Streekkerk in stand te houden. Bij het bespreken 

van het voorstel van de kerkenraad om de Streekkerk te sluiten refereerde 

Bram Schreuder aan het verslag dat over deze bijeenkomst is gemaakt. De 

aanwezigen konden akkoord gaan met het voorstel van de kerkenraad om 

de Streekkerk definitief te sluiten. Nico Dirkzwager stelt dat het heel 

moedig is van de gemeenteleden van de Streekkerk om dit besluit te 

nemen en hij heeft begrip voor de gevoelens van verdriet en pijn over deze 

sluiting.  

 

Na de pauze vertelt ds. Mark de Jager uit Dwingeloo 

over de Missie Westerveld en de initiatieven die er 

genomen worden om de kerken van Westerveld 

nadrukkelijker aanwezig te laten zijn in de dorpen. Voor 

de burgerlijke gemeente Westerveld zijn de kerken 

inmiddels duidelijk in beeld bij sociale activiteiten. Ook 

worden er Alphacursussen gehouden in diverse kerken, waarbij gezamenlijk 

wordt gegeten en er gesproken wordt over geloven. Ook is er momenteel 

een gebedsestafette gaande door de kerken van Westerveld. Hij deelt een 

aantal gesprekspunten uit die onder het genot van een drankje en een 

hapje kunnen worden besproken. 

 

Rond vijf uur wordt de gemeente middag afgesloten met dank aan Reina 

Fledderus en Roely Dijkstra voor de goede verzorging.   

 

Ik dank Gré Kerssies, die dit verslag heeft gemaakt.     

Sybrand Metz 
 

 
 
 

VAN DE DIACONIE 
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Diaconale collectes 

5  mei Kerk in Actie noodhulp Oekraïne. Kerk in Actie werkt samen 

met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die 

ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. 

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen een veilige 

plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het 

nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. 

 

19 mei Rudolphstichting  Deze stichting heeft hart voor kwetsbare 

kinderen in Jeugddorp De Glind. Ze krijgen daar de kans en 

ruimte om zo gewoon mogelijk op te groeien. 

 

26 mei Kerk in Actie pinksterzendingscollecte. Gemeenteopbouw 

in Bangladesh. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers 

krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap 

en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen 

gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid 

binnen en buiten de eigen gemeenschap. 

 

De collectes worden van harte bij u aanbevolen.  

 

Koffiedrinken 

Iedere maand op de eerste woensdag is er koffiedrinken in de Gerf. De 

laatste jaren doet een groep vrijwilligers, na het gezellig met elkaar 

koffiedrinken, klusjes in de kerk en Gerf. Er wordt stof gezogen, vloeren 

gedweild, toiletten schoongemaakt enzovoort. Al deze 

noodzakelijke werkzaamheden zaten de mensen die 

alleen kwamen voor het koffiedrinken soms in de weg. 

Dat willen we veranderen. Daarom willen we de 

koffiemorgen in de Gerf nieuw leven inblazen.  

 

Het schoonmaken start voortaan om 9.00 uur. Om 10.30 

uur als alles schoon is, staat de koffie klaar. De schoonmakers gaan aan de 

koffie, maar ieder die dat gezellig vindt, kan ook aansluiten voor een bakje 

koffie en een gezellig gesprek. Het wordt een gezellige boel. Vanaf 10.30 

uur is iedereen welkom, ook mensen die deze zomer weer verblijven op de 
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camping. Als u moeilijk ter been bent mag u mij bellen, 

dan zorgen we voor vervoer. Aarzel niet en kom ook! 

 

Het koffiedrinken in de Streekkerk blijft hetzelfde, op 

de tweede dinsdag van de maand. 

Namens de diaconie,  

Tonnie Bolte (06-12400653, 0521-380766) 

 

 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 
 

Onze nieuwe penningmeester Chris Baas is druk doende zich in te werken 

in de financiën van onze gemeente. Gemeenteleden die hun toezeggingen 

van vorig jaar nog niet hebben overgemaakt krijgen een vriendelijk 

telefoontje of mailtje waarin ze wordt gevraagd dit als nog te toen. 

Daardoor komt er wat extra geld binnen en dat kunnen we goed gebruiken 

in de tijd dat we op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Gelukkig is de 

rente ook weer wat gestegen, dus de renteopbrengsten over het geld dat 

we op de bank hebben staan nemen weer wat toe, in tegenstelling tot de 

afgelopen jaren toen die alleen maar afnamen door de lage rentestand.  

 

In 2023 zitten we ook nog met een tekort op de exploitatie van het 

kerkblad. Van de 300 lezers betaalden er een kleine honderd niet. Als u tot 

op heden vergat te betalen, wilt u dan alsnog de gevraagde € 12,50 

overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters? Dit kan op 

bankrekeningnummer NL51RABO0373731019 ten name van CvK PG 

Vledder-Nijensleek onder vermelding ‘kerkblad 2023’.  

 

De bekleding van het centrale plateau onder de preekstoel in de Dorpskerk 

is de afgelopen jaren vies geworden door het kaarsvet dat er een enkele 

keer op gevallen is. Schoonmaken is heel moeilijk: met absorberend papier 
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en een strijkijzer haal je niet al het kaarsvet uit het tapijt. Met het geld wat 

nog in het potje van het verjaardagfonds zit willen we nieuwe 

vloerbedekking aanschaffen die minder gevoelig is voor kaarsvetvlekken. 

Het plateau bestaat uit diverse losse elementen, bedoeld om het weg te 

kunnen halen als dat nodig is. In het recente verleden is dat slechts 

éénmaal gebeurd, dat was een hele klus en dat doen we niet weer. Daarom 

worden de verschillende elementen van het plateau aan elkaar bevestigd 

en wordt de vloerbedekking daar zo op bevestigd dat die niet meer 

omkrult. truikelen over de rand van de voerbedekking moet dan tot het 

verleden behoren.  

 

Trouwens, mocht er iemand onwel worden, 

dan zijn we daar tegenwoordig beter op 

voorbereid dan voorheen. Een aantal 

gemeenteleden heeft een BHV-cursus 

gevolgd. In januari was er voor hen een 

opfriscursus. Om een gemeentelid dat onwel 

wordt goed te verzorgen is het in een aantal gevallen 

wenselijk haar/hem naar een aparte ruimte te brengen, in 

afwachting van de ambulance. Voor dat transport zoeken we nog twee 

rolstoelen die niet meer gebruikt worden. Heeft u er één ongebruikt staan, 

dan horen we dat graag! 

 

Tot slot nog een nieuwtje. Een vrijwilliger heeft viltjes aangebracht onder 

de stoelen in de Gerf, waardoor ze bij verschuiven geen lawaai meer 

maken. Dat hadden we veel eerder moeten doen! 

Namens de kerkrentmeesters, 

Hans van de Rotte 
 

 

 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
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Bedankt 

Wij mochten op 9 april ons 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Het leven 

heeft ons geleerd dat gezondheid fragiel kan zijn. Daarom koesteren wij de 

kostbare momenten des te meer. In de kerkdienst van 14 april werden we 

verrast met het prachtig boeket bloemen van de kerk. Heel 

hartelijk bedankt hiervoor!  

W. en G. de Jong 

 

Bedankje 

Bedankt voor het prachtige paasboeket dat ik heb 

mogen ontvangen bij mijn thuiskomst uit het 

ziekenhuis. 

Vriendelijke groet, Ina Have-Houwer 

 

Ophaaldienst 

Hebt u problemen met vervoer naar de kerk en u wilt toch graag de dienst 

bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de gemeenteleden in het 

onderstaand schema. U vindt hier de namen met telefoonnummers van de 

mensen die voor het vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan  

Siderius coördineert de ophaaldiensten.  

5 mei    J. Siderius   0521-387933 

9 mei   N. Dirkzwager  0521-380981 

12 mei   Fam. Boersma  0521-382433 

19  mei  L. Middelbrink  0521-381708 

26 mei  J. Siderius   0521-387933 

Jan Siderius 

Genesis 1 

Hebben we nog wat aan wat de Bijbel ons zegt over God? Gaan we 

twijfelen en zeggen we dat God, als hij al bestaat, dit nooit zo bedoeld kan 

hebben? Ik ben opnieuw in het begin van de Bijbel gedoken. Hoe leer je 

daar God kennen? Ik volg daarbij wat Pinchas Lapide, een bijbelonder-

zoeker met een joodse achtergrond, daarover heeft gezegd. 

 

De tekst van Genesis 1 is oeroud. “Mag je deze oude tekst woordelijk 

opvatten?”, zo vroeg iemand aan Pinchas Lapide. Zowel de tekst als de 

rabbijnse uitleg geven veel stof tot nadenken als je Pinchas Lapide aan het 

woord laat. “Nee”, zegt hij, “je mag het in het geheel niet woordelijk 
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nemen”. Maar je moet het wel serieus nemen. Want de mens gaat uit van 

het ervaarbare, en in deze tekst is sprake van God, die niemand kan 

ervaren, Daarom kan de Bijbel alleen in beelden spreken; dat hoeft niet 

letterlijk opgevat te worden. De eerste zin van de Bijbel geeft geen definitie 

van God. Dat heeft niemand ooit gekund en in het Joodse geloof weigert 

men beslist om God in wetenschappelijke termen uit te drukken. Ook het 

gebod om geen gesneden beeld te maken heeft hierop betrekking: alsof 

wij wel even zouden bepalen wat God wel en niet zou kunnen. Als we over 

God spreken, doen we dat op menselijke wijze: in beeldspraak. Een mens 

kan nu eenmaal niet anders. We gebruiken dan vele beelden, zoals een 

vader of moeder vele beelden gebruikt om een kind iets duidelijk te 

maken.  

 

God schiep. In het Hebreeuws staat er het werkwoord 

‘bara’. De Hebreeuwse Bijbel reserveert dat woord alleen 

voor God. Want wat de mens kan maken, is produceren, 

boetseren, bederven, stoffen veranderen. Maar uit het 

niets iets maken kan de mens niet. Bara betekent een 

almachtig handelen, een nieuwe werkelijkheid tot stand 

brengen. Alles wat leeft en beweegt, is het werk van zijn handen, 

zegt Psalm 8. De Hebreeuwse begintekst van Genesis 1 luidt: Bereshit 

barah Elohim: in het begin schiep God. Elohim is de oer-aanduiding van 

God en betekent eigenlijk goddelijkheden. Het verwijst naar het feit, dat de 

vormen waarin Hij zich openbaart en de manieren waarop Hij werkzaam is, 

oneindig zijn.  

 

De godsnaam is dus een meervoudsvorm, maar direct daarna staat dat 

Elohim schiep. Enkelvoud dus! Het gaat dus om een God die enig is en al-

een is. De uitdrukking ‘de God van Abraham, Isaäk en van Jacob’ is daar 

een goed rabbijns voorbeeld van. Het zijn alle drie manieren waarop God 

een mens benadert. Ieder van hen op een aparte manier. Het zijn dus drie 

verschillende godservaringen. Als in Genesis 1 staat dat de geest van God 

over de wateren zweefde, wil dat niet zeggen, dat God een geest is. Wij 

gebruiken dat soort uitdrukkingen ook: iets ademt de sfeer uit van… 

Pinchas Lapide beperkt de kennis over God tot vier dingen: we weten dat 

hij een levende God is (Hij wil leven op deze aarde), we weten, dat Hij een 

God vol liefde is, we weten dat God wegschenkt (alles wat we op aarde zien 
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heeft hij ons gratis en voor niets geschonken) en ten slotte weten we dat 

God vrijheid wil (hij wil geen marionetten van de mensen naken). 

 

Gijs van Raalten 
 

Uit de oude boeken 

In de oude kerkenraadsstukken van onze gemeente, vond ik ook verslagen 

van aftreden van predikanten en de zoektocht naar een vervanger. In de 

huidige vacante periode, zullen we veel elementen uit deze verslagen 

herkennen, hoewel er toch ook veel veranderd is in de manier waarop we 

een nieuwe predikant zoeken en deze aanstellen! 

 

In de vergadering van 22 november 1912 kondigt ds. H. Stoel aan dat hij 

op 28 oktober dat jaar het beroep naar Sellingen heeft aangenomen. 

Hierdoor komt de predikantsplaats vacant. Er wordt besloten op maandag 

25 november het kiescollege bijeen te roepen om zich te beraden op de 

volgende stappen. Op 15 december zal ds. Stoel afscheid van de gemeente 

nemen. Het kiescollege (de beroepingscommissie) wordt samengesteld.  

 

Ds. Stoel (dan nog voorzitter van de kerkenraad) 

vraagt wie het woord verlangt. Een lid zou 

graag een vrijzinnige predikant willen 

beroepen, een ander ziet graag een meer 

orthodoxe kandidaat (hoe herkenbaar zijn 

deze geluiden!). De voorzitter zou graag 

een persoon zien van zijn richting. Dan 

merkt hij op dat hij een kandidaat kent die 

graag naar Vledder zou willen komen. Deze 

kandidaat logeert momenteel in de pastorie. 

Het kiescollege vraagt of hij ter vergadering kan 

verschijnen. Dat geschiedt. Het is de heer 

Hugenholtz, zoon van een predikant uit  Axel. Er wordt uitvoerig gesproken 

(“hij wordt bevraagd”, staat er geschreven) met de kandidaat. De heer 

Hugenholtz verlaat na enige tijd de vergadering. Na enige discussie volgt 

er een stemming. 16 stemmen voor en zeven blanco. Dan verschijnt er 

plotseling nog een lid ter vergadering en wordt er opnieuw gestemd en 

dan is de verhouding 18 voor en zes blanco (curieus!). J.B.Th. Hugenholtz 
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wordt voorgesteld als de nieuwe predikant van Vledder. De gemeente 

moet hier dan nog over beslissen. In de vergadering van 4 februari 1913  

wordt ds. Hugenholz met algemene stemmen benoemd. Als consulent 

fungeert op dat moment ds. J.B. van Dalfsen uit Diever. 

  

De volgende keer vertel ik u meer over de later nationaal en internationaal 

bekende dominee Han Hugenholtz. 

Nico Dirkzwager 
 

 

 

 

EN VERDER… 
 

 

 

 

Voor alles is een tijd… 

Niet alleen het boek met foto’s, niet alleen de envelop met inhoud roepen 

bij mij dankbaarheid op. Veel meer nog dan dat: de 

mensen die het bij elkaar hebben gebracht. De 

warmte waarmee het gegeven werd. 

Ontvangen is moeilijk, maar jullie hebben 

het mogelijk gemaakt dat ik kon 

ontvangen; met alle schrijnende en 

vreugdevolle herinneringen die ik met 

jullie heb gedeeld. Schrijnend, omdat we 

het niet altijd eens waren met elkaar. 

Schrijnend omdat we elkaar in de steek 

hebben gelaten op momenten dat het er 

werkelijk toe deed.  

 

En of dat nou een gevoel was, of dat het 

werkelijk zo was, maakt niet altijd uit. Maar ook de 

vreugdevolle momenten waren er, dat we elkaar - weer - vonden. Dat we 

konden delen wat het leven aan geloof, hoop en liefde bracht. In de 
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momenten van rouw en trouw. Toen ik kwam in 2015, overleed mijn vader 

een week later. Ontroerd was ik toen ik hoorde dat in een dienst voor mij 

en mijn familie werd gebeden. ‘Voor alles is een tijd…’ stond op het 

visitekaartje dat ik bij mijn intrede had laten maken. Voor alles. Alles wat 

mij met jullie heeft verbonden blijf ik koesteren.  

 

Af en toe schiet er iets door mijn gedachten, een gebeurtenis, een 

uitspraak, een beeld dat mij weer opnieuw aan jullie doet denken. Soms 

vervult het mij met tranen, soms met een lach, soms is het er gewoon, of 

bemerk ik het in verbazing. Hoe dan ook, wat voorbij is, blijft. Een 

paradoxale gedachte die het leven is. Met Pasen vieren we dat het leven 

sterker is dan de dood. Of liever gezegd, dat de grens tussen leven en 

dood er niet is. We zijn altijd vrij om over die grenzen heen te gaan. In een 

afscheid bij leven ervaren we dat, een beetje. In gedachten, in beelden, in 

gevoelens die onverwacht bij je opkomen en die je later duidt als een echo 

van wat je dacht dat voorbij was. Je dacht dat het voorbij was, maar het is 

er nog. En het zal blijven ‘zolang wij ademhalen’. Dag lieve mensen! We 

komen elkaar weer tegen, in dit leven, of in een ander leven. Hoe dan ook, 

geborgen in Gods liefde. Dank voor alles! 

Marianne Gaastra 

 

Paasgroet Inlia 

Veel te laat voor het vorige kerkblad, ontvingen we de paasgroet van 

Stichting Inlia. Deze stichting wil rechtvaardigheid in de samenleving 

bevorderen door zich in te zetten voor asielzoekers en 

vluchtelingen in nood. Concreet doet ze dat door onder 

andere te zoeken naar opvangplekken voor deze mensen 

in gebouwen van kerkelijke gemeentes. Met enige 

regelmaat wordt ook in onze kerkdiensten voor Inlia 

gecollecteerd. De paasgroet is nog te lezen op onze 

website, onder het kopje ‘commissies en werkgroepen’.  

 

Nieuwe preses generale synode 

Onlangs is in de generale synode van de PKN dominee Trijnie Bouw (59) 

benoemd als nieuwe preses. Op de website van de PKN maken we nader 

kennis met haar, via https://ap.lc/QukPp.  

Jelle Aantjes-van Dijk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: vacature 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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